
Siberië	  hike	  2020	  	  
Duur:	  1,5	  uur	  
Afstand:	  5	  Km	  
Beginpunt:	  	  Goudse	  Hout,	  parkeerplaats	  Achterwillenseweg	  52°01'04.6"N	  4°44'23.1"E	  
Niveau:	  welpen	  en	  kabouters	  (7-‐11	  jaar)	  
Jelte	  en	  Elise	  
	  
Sprookje	  Kabouter	  Langbaard,	  Reus	  Kortbaard	  en	  het	  turf	  
	  
Routetechniek:	  verhaal	  
Hoe	  werkt	  dit	  verhaal?	  Lees	  het	  verhaal.	  Volg	  de	  omschrijving	  van	  de	  route	  in	  het	  verhaal	  zo	  
precies	  mogelijk.	  	  	  
	  
Er	  was	  eens…	  Een	  Kabouter	  Langbaard.	  Kabouter	  Langbaard	  was	  een	  op	  dag	  vrolijk	  aan	  de	  
wandel	  in	  en	  plassen/veen	  rijk	  gebied.	  Kabouter	  Langbaard	  was	  op	  zoek	  naar	  zijn	  vriend	  Reus	  
Kortbaard.	  Ze	  hadden	  afgesproken	  om	  turf	  te	  zoeken	  om	  het	  kabouterhuisje	  warm	  te	  stoken.	  	  
	  
Kabouter	  Langbaard	  was	  een	  beetje	  de	  weg	  kwijt.	  Gelukkig	  had	  Reus	  Kortbaard	  hem	  uitleg	  
gegeven.	  Kabouter	  Langbaard	  stond	  naast	  de	  prullenbak,	  een	  bankje	  en	  het	  fietsenrek	  en	  dacht	  
hard	  na.	  Hij	  moest	  eerst	  rechtdoor	  over	  een	  bruggetje.	  En	  daarna	  rechtdoor	  om	  een	  stukje	  
verder	  het	  asfalt	  pad	  over	  te	  steken	  en	  nog	  verder	  rechtdoor	  te	  gaan.	  Kabouter	  Langbaard	  
huppelde	  weer	  over	  twee	  bruggetjes	  heen.	  Kabouter	  Langbaard	  struikelde	  bijna	  over	  een	  
paaltje.	  Hij	  keek	  naar	  rechts	  naar	  een	  pad,	  maar	  liep	  toch	  rechtdoor.	  Toen	  boog	  de	  weg	  af	  naar	  
rechts.	  Kabouter	  Langbaard	  struikelde	  dit	  keer	  over	  zijn	  baard!	  Hij	  viel	  bijna	  in	  het	  water,	  maar	  
kon	  nog	  net	  de	  brugleuning	  vastgrijpen.	  Dat	  was	  kantje	  boord!	  	  
	  
Kabouter	  Langbaard	  vervolgde	  zijn	  weg	  en	  zag	  ganzen,	  een	  voetbaldoel	  en	  in	  de	  verte	  zelfs	  
scoutingboten	  liggen.	  Hij	  liep	  er	  vlak	  langs	  op	  zijn	  pad.	  Was	  hij	  er	  nou	  al	  bijna?	  Waar	  zou	  Reus	  
Kortbaard	  nou	  toch	  zijn?	  	  
	  
Het	  pad	  boog	  af	  naar	  links.	  Dan	  kwam	  Kabouter	  Langbaard	  bij	  een	  T-‐splitsing.	  Kabouter	  
Langbaard	  ging	  er	  even	  bij	  zitten.	  Phoe	  phoe,	  welke	  kant	  was	  het	  nou	  toch	  op?	  Ohja!	  Naar	  rechts!	  
Kabouter	  Langbaard	  stapt	  door	  met	  z’n	  korte	  beentjes.	  Hij	  herinnert	  zich	  nog	  dat	  Reus	  
Kortbaard	  zulke	  grote	  stappen	  zette.	  Kabouter	  Langbaard	  ziet	  links	  een	  klein	  paadje.	  Reus	  
Kortbaard	  zijn	  grote	  voeten	  zouden	  daar	  nooit	  op	  passen.	  Maar	  Kabouter	  Langbaard	  neemt	  blij	  
het	  olifantenpaadje	  en	  komt	  op	  de	  asfalt	  weg	  terecht.	  En	  loopt	  verder	  rechtdoor	  op	  het	  asfalt	  
weggetje.	  Hij	  ziet	  het	  helemaal	  voor	  zich,	  jij	  ook?	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
Routetechniek:	  Quiz	  
Kabouter	  Langbaard	  liep	  langs	  een	  jachthaven	  met	  allemaal	  bootjes	  op	  het	  droge.	  Kabouter	  
Langbaard	  vond	  dat	  wel	  een	  beetje	  gek.	  Maar	  gelukkig	  wist	  hij	  dat	  het	  klopte.	  Dit	  heeft	  Reus	  
Kortbaard	  verteld!	  	  
	  
Dan	  stopt	  Kabouter	  Langbaard	  bij	  een	  paddenstoel	  op	  een	  kruispunt.	  Er	  staat	  24697/001	  op	  de	  
paddenstoel.	  Hmm,	  Reus	  Kortbaard	  heeft	  niet	  meer	  uitleg	  gegeven..	  Wat	  nu?	  Toen	  fladderden	  er	  
drie	  elfjes	  boven	  de	  paddenstoel	  vandaan!	  	  
	  
‘	  Hallo,	  Kabouter	  Langbaard’	  ,	  riepen	  zij	  in	  koor.	  ‘Reus	  Kortbaard	  heeft	  ons	  gestuurd	  om	  jou	  de	  
weg	  te	  wijzen!	  Maar	  dan	  moet	  je	  wel	  onze	  vragen	  goed	  beantwoorden.’	  	  Kabouter	  Langbaard	  
vond	  dat	  een	  goed	  idee.	  Help	  jij	  hem	  mee?	  De	  eerste	  vraag	  gaat	  over	  het	  kruispunt	  bij	  de	  
paddenstoel.	  	  
	  
Hoe	  werkt	  deze	  quiz?	  Stop	  bij	  elk	  kruispunt.	  Kies	  het	  juiste	  antwoord.	  Ga	  het	  pad	  op	  in	  de	  richting	  
die	  achter	  het	  juiste	  antwoord	  staat	  (rechtsaf,	  linksaf	  of	  rechtdoor).	  Loop	  door	  naar	  het	  volgende	  
kruispunt.	  Beantwoord	  de	  volgende	  vraag	  bij	  dat	  kruispunt.	  	  
	  
1.	  Met	  welke	  zin	  begint	  een	  sprookje	  vaak?	  
	   (HE)	  Er	  was	  eens…	  rechtsaf	  
	   (RO)	  100	  jaar	  geleden…	  linksaf	  
	   (ZU)	  In	  het	  begin…	  rechtdoor	  
	  
2.	  Een	  prinses	  kust	  een	  …?	  
	   (GI)	  Varken	  linksaf	  
	   (EM)	  Kikker	  rechtsaf	  
	   (NN)	  Luiaard	  rechtdoor	  
	  
3.	  Welke	  prinses	  slaapt	  er	  maar	  liefst	  100	  jaar?	  
	   (AL)	  Elza	  rechtsaf	  
	   (KO)	  Sneeuwwitje	  rechtdoor	  
	   (TU)	  Doornroosje	  linksaf	  
	  
Een	  elfje	  is	  een	  beetje	  bezorgd.	  Laten	  we	  even	  checken	  of	  we	  nog	  goed	  lopen.	  En?	  Zit	  jij	  nog	  op	  
het	  goede	  pad?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
4.	  Welk	  voorwerp	  kan	  praten	  in	  Frozen,	  terwijl	  dat	  eigenlijk	  niet	  hoort	  te	  kunnen?	  
	   (BE)	  Tandenborstel	  rechtdoor	  
	   (OP)	  Kerstboom	  rechtsaf	  
	   (IN)	  Sneeuwpop	  linksaf	  
	  
De	  elfjes	  en	  Kabouter	  Langbaard	  lopen	  door.	  Dan	  worden	  de	  elfjes	  enthousiast!	  Een	  speeltuin!	  ‘	  
Dag,	  Kabouter	  Langbaard’	  roepen	  ze	  in	  koor.	  En	  dan	  zijn	  ze	  verdwenen	  in	  de	  speeltuin.	  Kabouter	  
Langbaard	  staat	  er	  weer	  alleen	  voor.	  Maar	  is	  gelukkig	  al	  een	  stuk	  verder	  gekomen!	  	  
	  
Routetechniek:	  wachtwoord	  
Kabouter	  Langbaard	  zocht	  verder	  in	  een	  moestuintje.	  Het	  moestuintje	  is	  naast	  een	  kruispunt	  
met	  in	  drie	  richtingen	  asfalt	  wegen.	  Kabouter	  Langbaard	  kiest	  ervoor	  om	  op	  de	  gok	  richting	  het	  
zuiden	  te	  lopen.	  De	  weg	  buigt	  af	  naar	  links.	  En	  Kabouter	  Langbaard	  blijft	  op	  de	  asfaltweg	  en	  gaat	  
rechtdoor.	  Twee	  keer	  zelfs!	  
	  
Dan	  twijfelt	  Kabouter	  Langbaard	  weer	  eens..	  Hij	  staat	  even	  stil.	  Hij	  kan	  naar	  rechts	  over	  een	  
bruggetje	  of	  rechtdoor	  op	  het	  asfalt	  pad.	  Maar	  dan	  verschijnt	  een	  grote,	  boze	  wolf!	  Ohneeee!	  	  
	  
De	  wolf	  brult	  en	  gromt	  en	  briest.	  ‘Wat	  is	  het	  wachtwoord!’	  schreeuwt	  de	  wolf.	  ‘	  Als	  je	  het	  niet	  
weet,	  eet	  ik	  je	  op	  met	  huid	  en	  haar!’	  	  
	  
Kabouter	  Langbaard	  denkt	  goed	  na…	  Wat	  zou	  het	  wachtwoord	  zijn?	  Hij	  denkt	  terug	  aan	  de	  
elfjes.	  Er	  dwarrelden	  wel	  wat	  letters	  rond…	  Zou	  dat	  het	  antwoord	  zijn?	  
	  
Hoe	  werkt	  het	  wachtwoord?	  Kijk	  terug	  bij	  de	  andere	  routetechnieken.	  Is	  er	  soms	  nog	  iets	  wat	  je	  nog	  
niet	  hebt	  gebruikt?	  Zet	  de	  letters	  achter	  elkaar.	  En	  zie	  daar!	  
	  
Wachtwoord	  is:	  ………………………	  
	  
Gelukkig	  was	  het	  wachtwoord	  goed!	  Kabouter	  Langbaard	  loopt	  door	  het	  hekje.	  En	  beland	  op	  een	  
mooie	  plek.	  	  
	  
Routetechniek:	  fotoroute	  
Hoe	  werkt	  een	  fotoroute?	  Volg	  de	  foto’s	  in	  de	  juiste	  volgorde.	  Herken	  jij	  de	  plekken?	  Volg	  het	  pad	  in	  
de	  richting	  waarnaar	  gewezen	  wordt.	  	  
	  



Foto	  1	  
Kijk	  eerst	  op	  het	  bord	  rechts	  naast	  het	  hek	  en	  de	  brug.	  Wat	  staat	  er	  bij	  de	  legenda	  bij	  nummer	  6?	  
Onthoud	  dit	  voor	  de	  eindcache.	  	  
	  

Foto	  2	  
Het	  gras	  kietelde	  onder	  de	  oksels	  van	  Kabouter	  Langbaard…	  Maar	  toch	  waagde	  hij	  het	  erop!	  
	  



	  Foto	  3	  
Kruip	  door	  sluip	  door	  de	  heg	  en	  klimmen	  en	  klauteren	  over	  het	  hek.	  En	  dan…	  
	  

Foto	  4	  
	  
Let	  op!	  Hier	  ligt	  een	  cache	  verstopt.	  Een	  cache	  is	  een	  bakje	  met	  daarin	  een	  pen	  en	  papiertje.	  Zoek	  
deze	  en	  schrijf	  je	  naam	  en	  de	  datum	  op	  het	  papier.	  Verstop	  het	  bakje	  daarna	  weer	  op	  dezelfde	  
plek.	  Zo	  kunnen	  we	  bekijken	  wie	  de	  route	  allemaal	  gelopen	  hebben.	  Leuk	  he?	  	  	  
	  
Steek	  eerst	  de	  brug	  over.	  Je	  vindt	  de	  cache	  bij	  een	  boel	  kleine	  boompjes/takken.	  De	  cache	  ligt	  
daartussen	  verstopt.	  Je	  moet	  een	  beetje	  van	  het	  pad	  af,	  richting	  de	  sloot	  aan	  de	  andere	  kant.	  
Moet	  wel	  lukken	  toch?	  	  
	  
	  



	  Foto	  5	  	  
Kabouter	  Langbaard	  liep	  verder	  het	  pad	  af.	  En	  verder	  en	  verder…	  
	  

	  Foto	  6	  
Kabouter	  Langbaard	  loopt	  over	  de	  brug	  en	  door	  het	  wilgenpaadje.	  Hij	  blijft	  rechts	  aanhouden.	  

	  Foto	  7	  
	  
	  



	  Foto	  8	  
He,	  knetters..	  Denkt	  Kabouter	  Langbaard.	  Nog	  een	  keer	  over	  een	  hekje	  klimmen.	  Hij	  doet	  er	  best	  
lang	  over,	  het	  is	  ook	  zoooo	  hoog!	  	  
	  

	  Foto	  9	  
Kabouter	  Langbaard	  vond	  het	  wel	  leuk,	  maar	  verlaat	  het	  tuintje	  door	  het	  hek	  en	  slaat	  rechtsaf.	  
Hij	  kiest	  voor	  het	  schelpenpaadje.	  Die	  vindt	  hij	  ook	  leuk.	  Helaas	  nog	  geen	  spoor	  van	  Reus	  
Kortbaard.	  Waar	  is	  hij	  toch?	  
	  
	  



	  Foto	  10	  	  
Kabouter	  Langbaard	  wordt	  een	  beetje	  moe.	  Maar	  gaat	  over	  het	  bruggetje.	  	  
	  

	  Foto	  11	  
Kabouter	  Langbaard	  loopt	  rechtdoor	  op	  de	  asfalt	  weg.	  

	  Foto	  12	  
Kabouter	  Langbaard	  ziet	  weer	  een	  paddenstoel.	  Maar	  geen	  elfjes	  dit	  keer!	  Hij	  vervolgt	  de	  weg	  op	  
het	  asfalt	  pad.	  	  



	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Foto	  13	  
JAAAA!	  Daar	  is	  Reus	  Kortbaard!	  Kabouter	  Langbaard	  is	  helemaal	  gelukkig!	  Het	  is	  hem	  gelukt!	  
Met	  jouw	  hulp.	  Dankjewel!	  J	  	  
	  
Reus	  Kortbaard	  ligt	  lekker	  te	  chillen.	  ‘Hee,	  Kabouter	  Langbaard!’	  bromt	  hij	  met	  zijn	  luide	  stem.	  
‘Ik	  heb	  al	  turf	  afgegraven,	  je	  zit	  er	  straks	  warmpjes	  bij	  in	  je	  kabouterhuisje.	  Kom,	  dan	  gaan	  we	  
verder.’	  Kabouter	  Langbaard	  is	  nog	  blijer!	  Yes!	  Reus	  Kortbaard	  staat	  langzaam	  op.	  Kabouter	  
Langbaard	  wijst	  alvast	  de	  weg.	  Kom	  je	  ook	  mee?	  Het	  is	  nog	  maar	  een	  klein	  stukje.	  	  
	  

	  Foto	  14	  
Kabouter	  Langbaard	  en	  Reus	  Kortbaard	  gaan	  weer	  terug	  richting	  het	  parkeerterrein.	  	  
	  
	  
YEAAAHHH!	  Daar	  zijn	  we	  weer!	  
	  



Groetjes	  van	  Kabouter	  Langbaard	  en	  Reus	  Kortbaard!	  	  
	  

	  


